
Kerstgedachte 
 

Er was eens een oude schoenmaker. Hij had een droom de nacht voor Kerstmis. Een 

stem vertelde hem dat Jezus bij hem op bezoek zou komen. Hij poetste zijn kleine 

winkel en de rekken boende hij tot ze blonken. Hij hing kerstversiering op en zette 

brood, fruit en allerlei lekkernijen op zijn tafel om zijn bijzondere gast te 

verwennen. 

Terwijl hij bij zijn deur wachtte, zag hij een vreemdeling met versleten schoenen in 

de natte sneeuw voor zijn deur. Hij kon de man niet verstaan. Hij kwam uit een ver 

land. De schoenmaker had medelijden, nodigde hem naar binnen en gaf hem iets te 

eten en een paar schoenen. Zijn schone vloer was vuil van de sneeuw en de modder. 

Toen hij het wilde opruimen, zag hij door de nog geopende deur een oude vrouw 

gebogen onder een zware last van een grote koffer op haar rug en een paar plastic 

tassen van de Jumbo aan haar arm. Hij riep haar naar binnen om wat uit te rusten. 

Hij deelde wat eten met haar en liep tot het eind van de straat met haar op om haar 

te helpen. 

Toen hij weer in zijn schoenenwinkel stond, begon hij weer te poetsen en dacht na 

of hij nog voldoende eten had voor Jezus als die zou komen. Toen werd er aan de 

deur geklopt. De schoenmaker werd er een beetje boos van. Het was een jong 

echtpaar met twee kleine kindjes. Ook zij kwamen van verre en moesten nog een 

lange reis maken naar een nog onbekend dorp. Of ze even mochten rusten. Goed, de 

schoenmaker ging weer zitten. Hij gaf de  kindjes een pop die hij had gemaakt van 

wat leer en deelde zijn eten. Hij dacht aan zijn eigen kinderen die nu aan de ander 

kant van het land woonden en daar Kerstmis zouden vieren.  

Hij gaf de ouders nog wat lekkers mee en wenste hen alle goeds. 

Daar zat onze schoenmaker. Hij was moe. Het werd avond  

en hij dacht dat Jezus hem wel vergeten zou zijn.  

En ja, het was ook maar een droom geweest.  

Zijn ogen vielen zachtjes dicht en plots hoorde hij  

weer die stem: ‘Wees blij schoenmaker, ik heb mijn  

woord gehouden. Drie keer heb ik aan je gastvrije  

deur gestaan. Drie keer viel mijn schaduw op jouw vloer. 

 Ik was de vreemdeling met de versleten schoenen;  

ik was de vrouw die je geholpen hebt; ik was een  

van die kleine kindjes in de armen van zijn moeder.’ 

De schoenmaker lachte, legde zijn voeten op de tafel 

 en ging tevreden achterover zitten. 
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Ook voor al uw drukwerk in 2016.  
Tevens nog steeds te koop: prima kopieerpapier voor alle soorten printers  
per pak € 5,00, per doos (=5 pakken ) € 22,50.  
 
Begin januari ontvangt U via Raaijmakers Drukwerk een overzicht van 
het ophaalrooster van de afvalcontainers voor Zijtaart 


